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Herinneringsboek Erik 

Hey Erik, 
 
Ik kende je nog niet zo lang. Nog geen drie jaar. Maar in die korte tijd heb ik je toch een 
beetje leren kennen. Net zoals de rest van je familie, liet je me direct welkom voelen in die, 
voor mij, grote familie. Ik merkte al snel dat we wel wat common ground hadden. Iets dat bij 
sommige gezelschapsspellen wel van pas kwam, bv. wanneer jouw tip “Dobby” voor mij 
voldoende was om te weten naar welke film je verwees en jij aan de hint “Toby” genoeg had 
om te weten dat het over Labyrinth ging. 
 
Na enkele familie-etentjes en board game avonden, gingen we twee zomers geleden al 
ineens samen op reis. Heel last minute gepland en dan bedoel ik écht heel last minute. Het 
idee ontstond op een avond en een half uur later was alles beklonken. De volgende dag om 
6u vertrokken jij, Kris en ik samen met al onze kinderen op pretpark-trip. Drie dagen, drie 
tenten en evenveel pretparken. Een top-reis met een hoogtepunt, letterlijk dan, van de 
SilverStar-rollercoaster waar je me mee in nam, omdat je vond dat ik die toch zeker moest 
gedaan hebben. Een drop van 67m aan 130 km/uur: voor mij een ontdekking hoe hoog 70 
meter is, en voor jou een ontdekking hoe hard ik kan gillen (dat heb ik nadien nog een paar 
keer mogen horen). Maar het heeft je toch niet té hard afgeschrikt want een paar maanden 
later heb je mee al mijn spullen verhuisd van het ene appartement naar het volgende. En je 
leerde me het coolste cafe van Antwerpen kennen: The Geeky Cauldron. Het enige cafe 
waar je je in space waant en tien stappen verder een pul bier kan drinken in een herberg 
waar je verwacht Frodo, Harry of Tyrion tegen het lijf te lopen. Met een aanstekelijk 
enthousiasme en trots toonde je al de verwijzingen naar sci-fi en fantasy films die jullie er 
hadden in gestoken en die ik nog niet gevonden had. 
 
We gaan je allemaal heel erg missen, maar ik wil toch zeggen hoe fijn ik het vind dat ik je 
heb mogen leren kennen. Ik zal elke keer aan je denken als ik naar de groene muur in onze 
slaapkamer kijk, die jij mee geschilderd hebt en een grave kleur vond. En wees gerust, als 
Joran en Linus de trui met de tekst “Wake Me Up When School Is Over” ontgroeid zijn, mag 
jij ze hebben, zoals je gevraagd had. Ze zal in gedachte voor jou blijven, zoals beloofd… 
 
Saskia 
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Herinneringsboek Erik 

Facebook 

Jorik de Braekeleer 

29 juni 

 

Hey Mateke.  

Het spookt al dagenlang door mijn hoofd. Ik lapte u last minute voor een Eternica ruwweg 

honderdduizend jaar geleden de weekenddragende rol van main baddie in uwe nek, "oh ja, en hier 

zijn nog zeven miljoen pagina's background want gij komt voor de eerste keer figureren...", en gij zei 

"Euh, cava." En dat was het. Gij plakte een pornosnor op, smeerde een pot gel in uw haar, liet een saf 

uit uw mondhoek bengelen op een manier die mij sindsdien altijd evenzeer amuseerde als 

degouteerde, en voila. Ik was Erikfan.  

Ge slaagt er in om mij tegen al mijn instincten in opnieuw in een spelleiding te stappen. Met die 

fokking puppy ogen en dat onvervalste enthousiasme. "Ok, maar enkel om te schrijven." zeg ik nog. 

Tuurlijk. Zie mij nu. Elke keer vloeken, elke keer denken "fok dees, ik ben het beu.". En dan begint gij 

te brainstormen, of staat ge in mijn tuin verf  te smeren, vliegen "zoaleg!" en "kei groaf!" in het rond, 

en sta ik toch weer te grijnzen. Alles kreeg gij van mij gedaan.  

"Ik wil graag de Cauldron aankleden, maar wel met u." Zotte mens. Tuurlijk doe ik dat. "Ik wil nen 

boom door de hele ruimte!" En hop, ik sta verwrongen op een ladder PUR-schuim in mijn eigen ogen 

te spuiten. Alles, zei ik toch.  

Mijn dochter zegt: "Papa, als ik een andere papa mag kiezen wil ik Erik." Ik blijf het voor me zien. Hoe 

ze urenlang tegen u zat te tetteren over de meest onzinnige nonsens, en hoe gij daar bloedserieus en 

met grote ogen naar kon luisteren. 

Ik vergeef het mezelf nooit. Dat ik gefrustreerd raakte, de destructieve cyclus waar ge in vast zat niet 

aan uw verstand kreeg. Ik schermde me af, nam afstand. Ik stond zo dicht bij u, had uw oor over 

zoveel dingen. Maar niet als het over uw demonen ging. Ik botste op een muur. Ik deed te weinig.  

Even was er hoop. Een stap uit die put, nog een, nog een. Opeens waart ge daar weer. Ik herkende 

mijne maat opnieuw. Ik dacht dat het ok zou zijn, nu.  

En nu? Wie gaat mij over mijn grenzen duwen? Wie gaat er met mij tot over de ellebogen in de 

contactlijm zitten? Met wie ga ik mij nu vergapen aan Efteling decors? Met wie discussieer ik nu 

eindeloos over De Baron of toch maar Joris en de Draak? Met wie kan ik nu nog stil zijn en toch 

weten dat alles even helemaal ok is? 

Paul Simon schreef ooit wat ik de mooiste strofe in een lied ooit vond. Nu weet ik dat ze over u ging. 

Losing love is like a window in your heart 

Everybody sees you're blown apart 

Everybody hears the wind blow. 

 

Gij onmetelijke stoemerik. Gij kalf. Ik mis u. 

  



 
 

Herinneringsboek Erik 

Facebook 

Martijn Kruining  

26 juni 

 

Lieve Erik,  

je laat me een heel moeilijk stukje schrijven, maar ik vind dat ik dit moet doen.  

Ik zag je graag mijn vriend. We zagen elkaar niet altijd even vaak, maar als ik je uitnodigde voor iets 

bij ons thuis was je er eigenlijk altijd. Een proef avondje, een verjaardag of een spelavondje... altijd 

was het gezellig en een meerwaarde met jou erbij. Ook op Larp hebben we zoveel intense momenten 

beleefd, laatste Omen vorige maand nog. Het doet me intens veel verdriet dat je er nu niet meer zult 

zijn en dat we niks nieuw meer mogen beleven... in- of outgame.  

Ik heb diep gezeten een tijd terug, maar kon me eruit trekken. Ik voel me verslagen dat ik niet dat 

lichtje in je hoofd was om je te mogen helpen. Waarom je voor dit pad koos, ik had het nooit van jou 

verwacht. Maar nu weet ik het wel zeker, zelfmoord mag geen optie zijn, nooit. Iemand verliezen 

doet altijd pijn, maar op deze manier slaat het een gat in mijn hart Erik. Je zult diep gezeten hebben 

en op dat moment niet beseft hebben hoe graag mensen je eigenlijk wel niet zagen en hoe breed 

onze schouders waren om je last mee te helpen dragen en verwerken. Ik probeer mijn gat te vullen 

met herinneringen, maar het lukt niet, nog niet. Ik ben dankbaar voor onze tijd samen, maar dat 

maakt het nu ook des te zwaarder beseffende dat het hierbij eindigt.  

Ik vervloek je keuze mooie man, maar niet jou. Maar ik ben intens verdrietig, het is lang geleden dat 

ik zoveel verslagenheid voelde.  

Ik mis je, ik mis je lach, je mening, onze gesprekken, je alles.  

Ik zie je graag... dikke kus, vaarwel. 

 

  



 
 

Herinneringsboek Erik 

Joey Daemen 

26 juni 2019 

 

Vaarwel vriend. 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211581283927436&set=gm.560054131192127&type=3&eid=ARCCBYI1Y0zNCwBcyWeBMWe5QgCDdLryRB3obLlAKAMygvTwH4f2Kl9RbE6YMjDOX9pBRp8aeeKvNbRj&ifg=1


 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Liesje Colemont-Willems 

26 juni 2019 

 

Al beslis je nog zo radicaal om ons te verlaten 

Weg ga je niet, de herinnering begraven we niet 

Je bent altijd bij ons allemaal, havenmeester 

Neem onze liefde mee, op je tocht. 

 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155990060241780&set=gm.560069271190613&type=3&eid=ARC6VSD3BgcwevVP8_3TahBAhDfj0Ff5ziEDzrpQtOTQYPijLMxCCpJ4y25mDQQTLm0eaHVgxmxT4gmS&ifg=1


 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Anke Vangeel 

26 juni 2019 

 

Mate,  

Vanavond waren er een hele boel mensen die u graag zien in een park. Het zag er geweldig uit.  

Hier in Brussel is het al een paar dagen vreemd. Niet stiller dan anders, het leven gaat door, maar 

vreemd voor mij. Omdat jij er niet meer wou zijn en er bijna niet meer bent. 

Ik lees al een paar dagen veel meer Facebook dan anders... Eerst stiekem hopend op een hoax of wat 

dan ook, maar langzamerhand de gevoelens van bezorgheid, boosheid, gemis en soms schuldgevoel 

herkennend... Eerst stiekem hopend op een hoax of wat dan ook, maar langzamerhand de gevoelens 

van bezorgheid, boosheid, gemis en soms schuldgevoel herkennend bij zo veel anderen. Fucking hell, 

gast, dit is moeilijk, er is zoveel dat ik met jou wou bespreken, midden in de nacht in een spelkot of 

via chat, zoveel gekke monsters creëren, samen zoveel avonden doorbrengen in Antwerpen omdat ik 

je toch nooit in Brussel kreeg. De laatste keer vertelde je over stoppen met Haven, nieuwe jobs en 

sport en zo veel meer. In donkere momenten vraag ik me af of ik toen al iets had moeten zien. Maar 

je verstopt dat veel te goed.  

Ik ga zo veel van jou missen: de knuffels waardoor alles beter wordt, jouw geweldige lach en eeuwige 

grijns, de pornosnor,...  

Jouw besluit om het hier te laten eindigen maakt het ons allemaal niet gemakkelijk, maar voor jou 

was het de enige optie en dat moeten we respecteren. Sofie toont ook hier weer waarom ze zo'n 

geweldige madame is, door deze moeilijke dagen met ons te delen.  

Fb lezen is tegelijkertijd lauterend en een kwelling, maar het is geweldig om te zien dat je niet alleen 

voor mij, maar ook voor zo veel anderen kei belangrijk was. 

Een spelkot zal nooit meer hetzelfde zijn zonder jou en op elk terras in Antwerpen zal ik stiekem 

kijken of je er niet ergens tussen zit met een vers pintje... Omdat het kan. 

In gedachte drink ik met jou een porto, midden in de nacht, lachend en zwanzend, wild plannen 

smedend om een hele hoop spelers de schrik op het lijf te jagen. Dat is de Erik die vanaf nu in mijn 

hoofd zal wonen. 

Het ga je goed en het was een eer om jou te kennen. 

 

  



 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Michelle Pynaerts 

26 juni 2019 

 

https://youtu.be/oURodiQhNaw 

Een lied waar ik meteen dacht aan hoe dit lied er voor iedereen wel wat inpast. En hopelijk dat 

iedereen wat helpt in deze zware tijden.  

Erik ik heb je niet zo lang gekend wel van haven en omen soms eens een leuke babbel tussendoor al 

zal ik nooit vergeten mijn eerste indruk van jou als persoon. Een toffe man en levensgenieter waar je 

mee kon praten en lachen. Ik zal je ook zo herinneren en niet anders want wat er gebeurt is maakte 

je niet wie je bent. Wie je was en hoe je anderen behandelde dat telt en kan ik niet anders dan lof 

over spreken. Ik ken je niet lang maar maakt dat uit ? Ik kende je nog niet goed maar daar is geen tijd 

meer voor. Toch met elkaar zo kort te kennen raakt dit me diep en toch met zo weinig tijd had ik op 

meer gewenst om je beter te leren kennen en herinneringen te maken. Nu leef je verder in de 

verhalen dat ik hoor over je en de harten van iedereen om je heen. 

 

Bedankt mijn vriend van Andre Hazes en Andre Hazes junior 

 

 

  

https://youtu.be/oURodiQhNaw?fbclid=IwAR3qGM9aWzL_9UDaex0LtOcE8c_AOjCQ4frxvOxd0tR3BxiE-h8XOvh918w


 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Gerd Lys 

26 juni 2019 

 

We denken aan u Erik      

 

 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212540591104532&set=gm.560029807861226&type=3&eid=ARCgijWeVG4BoAv1yW8b6qc-LfcrfTlMu6HSizKHeEG7QyC_4p0SO1iy8zfluR6k_9Bwqoi-7VoisOoD&ifg=1


 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Danny Huijbrechts 

25 juni 2019 

Erik op Eos ... our sort-of-chief :) 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157317198007829&set=gm.559115387952668&type=3&eid=ARDzA7T-7542A_jZB_PJu0YWZ6z6NSrSlQmN2QiSJSpXr5yFXXOMY8kAUqRuGBMJlqVUuK-TSpdpZQDB&ifg=1


 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Natasja Sels heeft een link gedeeld. 

27 juni 2019 

'Raido' betekend 'reis' 

Erik, eentje om je op je laatste reis te begeleiden... 

Ik ga u zo hard missen mateke 

May the Gods be with you 

Love you x 

 

Music video for ‘Raido’. Directed by Tuukka Koski, Koski Syväri. English and original lyrics below: Dark 

clouds drift within The longing lures pulls my mind ... 

 

 

Wardruna - Raido 

 

  

https://youtu.be/3fnPwj1AMpo?fbclid=IwAR3Y6R0DKf4BLl7q4UGihynoVlzHt10WXiStLDCMozu3W_0f-SLX2-QfcT8


 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Sara M. Peeters 

27 juni 2019 

 

Erik, ik kan het nog steeds niet vatten. Het is echt nog niet doorgedrongen. Allemaal zo onrealistisch. 

A fucking bad dream you can't get out.  

Er is nog zo veel dat ik je had willen vertellen en vragen...  

Ik hoop dat je de rust vindt die je zocht.  

Tijdens mijn tijd in Brazilië heb ik veel gezien en geleerd. Dingen die ik nooit voor waar had geacht. Ik 

voel dat we elkaar op een bepaald moment terug zien. Alleen jammer genoeg niet op de manier dat 

ik had gehoopt.  

Ik zie u graag maat. Bedankt voor alles.      

Mooi om hier zo veel liefde te voelen. De teksten lezen doet echt deugd en helpt op één of andere 

vreemde manier. 

 

 

 

 

 

 

 

Gerd Lys 

26 juni 2019 

We gaan u zó enorm missen Erik! Ge waart nen toffe schoonbroer             

 

  



 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Olivier Gubbels 

27 juni 2019 

 

Al 22jaar ben ik lid van de larptribe. Het is een onlosmakelijk deel van mijn leven en gezin geworden 

na al die jaren. 

Erik en ik kennen elkaar vooral als een van onze alterego's. Maar gaande weg zijn we elkaar meer 

gaan appreciëren en recpecteren. 

Je bent niet de eerste kennis of vriend die ik verlies op jonge leeftijd. Maar de eerste die dat doet uit 

vrije wil. De impact op de Tribe en elk individueel lid is immens...!  

Hopelijk vindt je de rust die je zoekt nu jeje ontdaan hebt van je aardse en materiële zorgen. En in 

gedachten leef je verder in de geest van honderden mensen... Van een stam, familie, vrienden,... 

さようなら友達 

 

 

 

 

 

 

 

Bart Colemont 

27 juni 2019 

 

mijn Havenmeester, 

de Bakens zijn Verlicht. 

je Haven was nog nooit zo Sterk. 

vaaruit, maar Vaarwel. 

jouw Groothandelaar. 

 

  



 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Matthijs Ouwejan 

27 juni 2019 

 

In peace may you leave the shore 

In love may you find the next 

Save passage on your travels 

until our final journey to the ground 

May we meet again 

 

 

 

Leon de Kanter 

27 juni 2019 

 

I have been thinking on things to say, but the truth is that you will be missed Erik. You were a person 

we knew and loved. It shows in how we all found eachother, the people touched by you, how much 

you meant to them. 

We may never share new memories with you, but we can still hold on to those we have and cherish 

them.  

"May the Valkyries take you up into their arms, may they bring you to a safe place, so you may find 

peace." 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2201851703197882&set=gm.560374734493400&type=3&eid=ARCDAqTteGDmuksrJxjWBtcBuXD71hgxAL6RLVqvbecHZotR0K6sOV0K7XrAucQdlddJN_9Chru-Dtbs&ifg=1


 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Roxane Lenders 

27 juni 2019 

 

Hopelijk heb je nu de rust gevonden die je nodig had... Erik you will be missed!      

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219034867803508&set=gm.560443561153184&type=3&eid=ARDi7a8zNx2O9O5zAKDQbtjmHxkmVQ4NAbv_pWikhGgNvibcORMZBLCDnRHpspOFvFt6OAgMJvjfwQEF&ifg=1


 
 

Herinneringsboek Erik 

Alexandru Hul 

26 juni 2019 

 

Is het vreemd dat ik enkel kwaadheid voel? Sorry, this isn't about me, maar ik weet niet goed waar 

anders terecht...  

Ik zie mensen huilen, bibberen, kapot zijn; en ik kan het niet. Ik hoop op een mirakel, ik zie Erik zo 

ongelooflijk graag.. en ik ervaar enkel kwaadheid. Enkel de vraag "Erik, what did you do?" speelt in 

een eindeloze loop in mijn hoofd. Ik schaam me erom... Ik wil ook huilen, instorten, kapot zijn... maar 

het lukt niet        

Ik snap het niet! What's wrong with me?  

 

Alexandru Hul: Natuurlijk vergeef ik hem dat! Ik weet ook niet of ik kwaad ben op hem of op de 

situatie of mezelf... tis dat waar mijn issue ligt. Ik ben er ongelooflijk kapot van, en toch zegt mijn 

lichaam "en nu gaan we niks voelen"... en da frustreert mij       

 

 

  



 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Sara Brys 

26 juni 2019 

 

 

 

Nicolas Vervoort: Den deze. Zo hard gaan liggen. Omdat ik het te gevaarlijk vond. De borduur, de 

trapjes, de kasseien. Erik en ik schuwden beiden geen fysiek contact in combat, dat wisten we ook 

van Riddle. Maar het was maar bashvoer, en boven mij stond een speler trots te grijnzen. Mission 

Accomplished. 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1644412945690883&set=oa.559935544537319&type=3&eid=ARDvT_fPI5Xzt-jfFhXA6tZaUZovPIsXqx_63A9HazPgHnWnNaQgR1ON2PBDLdAy3NZyARVQY4tJkVti&ifg=1


 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Ydnas Mens 

27 juni 2019 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Dave De Muyer 

27 juni 2019 

 

Death closes all: but something ere the end, 

Some work of noble note, may yet be done, 

Not unbecoming men that strove with Gods. 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=322625731980148&set=gm.560442747819932&type=3&eid=ARApwIiPPokEJPSHTW7r4hysiYOs3KRXGZ_KecflR-LZ2B_7Ai2lPjbiKDoyiORcRJLfNPjY2r7MMWAM&ifg=1


 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Wouter de Vreugt 

27 juni 2019 

 

Erik, 

We kenden elkaar niet of nou ja, amper, toch zijn de 2 momenten dat ik met je heb gesproken heb, 

voldoende om een indruk te hebben achtergelaten.  

Ik hoop dat je rust hebt gevonden en dat het daarboven beter is. 

W. 

 

 

 

 

 

 

Paul Schelck 

 

 

Martijn Kruining  Dat was wel Erik ten top. Ik was er niet, maar het verbaasd me letterlijk niet dat 

dit een scene met hem was.Hij kon het er allemaal zo nonchalant laten uit zien. 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157057847026971&set=p.10157057847026971&type=3
https://www.facebook.com/groups/558563964674477/badge_member_list/?badge_type=FOUNDING_MEMBER


 
 

Herinneringsboek Erik 

Pascaline Verbist voelt zich emotioneel. 

27 juni 2019 

 

Onze Erik...zo hou ik je in mijn gedachten... 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2568702236473817&set=gm.560558157808391&type=3&eid=ARCpGfDJ5VN_0IFm43GrJyeZ6d1tnf2-T3aVb0FIaiic-F8V1YAWpieTVz2x_wC5hyq4V0l_lvf8No2b&ifg=1


 
 

Herinneringsboek Erik 

Tim Gabriels 

27 juni 2019 

 

Erik,  

Slaap zacht. 

Ik kende je niet zo lang of zo goed. 

Maar wat een impact heb je op mij gemaakt tijdens mijn eerste Larps. 

Dank je wel dat ik je mocht leren kennen. 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219276109763440&set=gm.560559187808288&type=3&eid=ARAlYnklEolG_bSTPeLycRYByeJCZ7xKn0TCA7d3fDuJ9tOpC0gwYS4C1F28bsAeN9V_9DwvKtmB1WmW&ifg=1


 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Philippe Van Heuven 

27 juni 2019 

 

Sir Erik  

We've known you by so many names 

Loved plotting in our role-play games 

A brother-in-arms and so much more 

We loved your laugh and good hearts core 

 

Now you chose to stop breathing 

And left our LARP tribe bleeding 

How will we now go on without 

As you go up and we go south 

 

Sad we've filled your cup last night 

and shared your memories side by side 

We will never forget who you were 

And cherish your good spirit Sir. 

 

In memoriam Erik D'Aes  

27/6/19 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219016668465253&set=gm.560568481140692&type=3&eid=ARCzJ4tBVgBzETq1-_lWdgxrQv_g2TyVYnXws61kU2tV0HBQHAZ4KNwUEgBVJlX9S3ynInnJaygRM0_K&ifg=1


 
 

Herinneringsboek Erik 

Uti Tutenel 

27 juni 2019 

 

Lieve Erik, wat ga ik je missen! Wie moet ik nu in het midden van de nacht berichten sturen als het 

even niet zo goed met me gaat? Wie staat er nu na een lange LARP-dag voor me klaar om ook 

outgame naar mijn zorgen te luisteren?Jij was er telkens voor me als ik een luisterend oor nodig had. 

En verdomme, ik wou maar al te graag dat luisterend oor voor jou zijn! 

Wat zou ik als Uru graag nog een keertje naast de Kleine willen vechten, dat konden we zo goed, dat 

deed je zo graag! Ik zou zo graag nog een keertje samen knutselen, jij ging me nog helpen met een 

nieuw schild voor Uru. 

Kerel, ik ga je missen, je lach, je creativiteit, je enthousiasme, maar ook hoe je heel serieus en 

emotioneel kon zijn. Op 8 maand tijd, 3 zo’n jonge mensen die ons verlaten, verdomme toch, dit had 

niet zo mogen zijn! We hadden nog zoveel samen te doen, er was nog zoveel samen te beleven, maar 

jij besliste er helaas anders over. 

Voor altijd in mijn hart...       

 

  



 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Sara Brys 

26 juni 2019 
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Herinneringsboek Erik 

 

Kris Vielfont 

27 juni 2019 

 

Wat weet ik? 

Ik ken hem al zolang, maar wat weet ik. Maar wat weet ik écht over Erik. De gedachten droezelen 

voort. Ik weet het nog niet.  

Hij was een speelvriendje vanaf mijn 25ste jaar. Hij was een vriend die er voor me was toen Ik een 

probleem had én onmiddellijk zijn grote arm over mijn schouder schoof en me gerust stelde.  

Hij was het vuur achter een spel dat erg goed werd ontvangen, waarbij ik de rest van de crew niet in 

de schaduw wil zetten. Maar hij overtuigde mij.  

Maar hij maakte tijd voor ons: events organiseren, een klapke out-game, een chat om te horen het 

ging. 

En toch, moet ik nu voor mezelf de vraag stellen: heb ik dat voldoende gedaan voor hem? Je weet 

wel : “Hoe gaat het met je.” (én dat oprecht) + Indringende ogen.  

Ondanks zijn imposante verschijning kon hij échte puppy eyes opzetten ( incl. Pantster, schild en een 

behoorlijke knuppel) het was een gave.  

Maar dat was spel.  

Moet ik nu beseffen dat ik mijn vriend nooit heb gekend of moet ik aanvaarden dat hij me altijd één 

stap voor was?  

Dat onze vriendschap écht was durf ik niet aan twijfelen. 

Maar dat ik hem mis. 

Maar dat ik hem missen zal. 

Mijn vriend, “I hope to see you on the flip-side” 

Ik voel mee met Sofie en Elise voor dit afscheid. Mijn droefheid is slechts een druppel in de de regen 

waarin ze staan. 

 

  



 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Thomas Cox 

27 juni 2019 

 

Erik, ge wist godverdomme goed hoe dat ge iets memorabel neerzette. Kga u missen, maar het ga je 

goed, wherever you are headed. 
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Herinneringsboek Erik 

Kris Loos 

28 juni 2019 

Vandaag was ik opstap met mijn cliënten, we amuseerden ons op Rock for Specials. Toen ik deze 

namiddag dan toch het bericht doorkreeg dat Erik zachtjes ingeslapen was daalde er toch een gevoel 

van droefenis over me heen, een gevoel dat nu zoveel uren later nog steeds niet weg is. Ik had eerst 

gedacht om niets te schrijven of te delen want wie ben ik? Ik die Erik amper kende, ik die met Erik 

nooit echt gepraat had outgame, ik die Erik al bijna een jaar niet meer gezien of gehoord heb, ik heb 

geen recht van spreken... Nu ben ik thuis en lees ik de berichtjes, nu is het stil, nu komt het besef dat 

ik toch wil schrijven. Er is hier al heel veel over Erik verteld dus ga ik het niet herhalen maar ik sluit af 

met te zeggen dat ik je ga missen Erik, op elke LARP zal ik nog even aan je denken, op elke LARP zal ik 

nog even naar je zoeken. Rust zacht en ik hoop dat we elkaar terugzien en kunnen bijpraten want ik 

voel spijt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascaline Verbist 

27 juni 2019 

Erik , onze grote teddybeer....mijn hart breekt te denken dat je nooit meer ons huisje zult binnen 

stappen.....Feestjes zonder Erik....altijd was je zo respectvol naar mij ....ik had je graag ...Ik zou de 

aarde verzetten , om je terug te brengen...hopelijk vindt je nu rust.Wij geven alvast jou de zekerheid , 

dat zolang wij leven, voor Sofie en Elise er zullen zijn .Zo blij dat je op 1 mei nog op mijn feest was , 

nu betekent die dag nog meer voor mij , dan dat hij al was.Hopelijk kom je ergens terecht waar alles 

liefdevol en vrolijk is.Leidt ons als een beschermde gids in ons leven .Knuffel Erik , tot ooit ! 

 

  



 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Mathijs Heideveld 

28 juni 2019 

Lieve Erik,  

we kende elkaar in het voorbijgaan op Frontier. Ik in de keuken, jij in je badjas je ontbijtje halen, of 

als het feestje goed was, kwam jij nog wat drinken halen voor je ging slapen, terwijl ik net weer op 

was.  

Toch liet je een enorme indruk achter. De manier waarop je Kitten neerzette heeft me zeker 

geïnspireerd om met nog minder inhibities te spelen, en lekker los te gaan als ik daar zin in heb. Dank 

je wel.  

en dan nog een wens voor je, ik hoop dat je die groene velden vind. 

"If you find yourself alone, riding in green fields with the sun on your face, do not be troubled; for 

you are in Elysium, and you're already dead!" Maximus Decimus Meridius 

en voor iedereen die achterblijft een knuffel, en een hoop sterkte 

 

  



 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Nieske Lindelauf Den Heijer 

28 juni 2019 

Hoi Erik, 

We kenden elkaar alleen maar vagelijk van Frontier, maar ik heb altijd met plezier je langs zien lopen. 

Ik herinner me een ICC special met een dansfeestje, waar ik als Sona tussen de Pendzal (vooral de 

DZ3) stond te dansen. Jullie waren zo heerlijk van het type ' een beetje vreemd maar wel lekker' . 

Dat is hoe ik je elke keer nu voor me zie, lachend en dansend.  

Ik vond deze foto waar je op stond van Frontier 7 in mijn verzameling.  

liefs, Nieske (aka Najat, de headbangende Sona) 
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Herinneringsboek Erik 

Gudrun Rombaut 

28 juni 2019 

 

Erik, ik zit hier na een lange, zware dag op mijn oprit in de auto naar The Cure op Werchter te 

luisteren, en ik kan alleen maar aan jou denken. De afgelopen dagen heb ik woede gevoeld, verdriet, 

onbegrip, maar nu voel ik alleen maar een intense vriendschap voor jou. Nee, zo vaak hebben we 

niet gepraat, maar elke keer opnieuw zeiden we dat we daar nu eindelijk eens werk van gingen 

maken, dat we eens gingen afspreken, dat we samen een pint gingen drinken. En we waren vooral 

vast van plan om de volgende keer samen naar The Cure te gaan. Nee, niet Werchter, een echt 

concert. En nu zit ik dus in mijn auto naar hun muziek te luisteren en kan ik niet uitstappen. Want jij, 

jij bent er niet meer. Dat is je eigen keuze en dat moet ik respecteren omdat ik jou respecteerde. 

Maar je maakt het wel verdomd moeilijk, Erik. Smith zingt: “Why can’t I be you?” op dit moment, en 

ik wou dat ik in je geest kon kruipen en je beweegredenen begrijpen. Want deze muziek, en al die 

larps, wou ik nog samen met jou beleven. En al die andere mensen die nog zo veel met jou wilden 

doen...  

“Boys don’t cry” weerklinkt hier nu in mijn auto, en ik kan je verzekeren dat ze dat wel doen. Girls 

nog meer. “But I know that It’s too late, that you’ve already gone away”.  

Het zij zo, Erik. Maar in mijn hoofd ben je nog lang niet weg. Ik zal nooit meer naar The Cure kunnen 

luisteren zonder jou in mijn hoofd. En misschien is dat zo slecht nog niet.  

Het ga je goed, maat. We zien elkaar nog wel eens, en dan gaan we echt samen die pint pakken. En 

keihard “Lullaby” opzetten. Beloofd. Kus. 

 

 

 

 

 

Annelies Van Duppen 

30 juni 2019 

 

Vandaag kwamen we een laatste keer dag zeggen. Met een klein hartje wandelde ik 't funerarium 

binnen. Eerste gedacht: oh hij lacht. Ik ben blij dat ik nog een laatste linksiewinksie cadeautje heb 

kunnen achterlaten bij je. Van ons mama kreeg ik een tijd geleden een wensbotje, met de 

boodschap' het mezelf eens wat meer te wensen'. De boodschap is aan jou verloren gegaan helaas, 

maar bij mij zit ze ingeprent. En daarom trek ik vandaag met een hoop vrienden naar 't Park, om 

samen te zijn, om troost te vinden bij mekaar. Lieve Erik, je zou zo trots zijn op ons allemaal. Hoe 

jouw tribe mekaar ondersteunt, dat is werkelijk prachtig. 

Ik ga je missen. De speciale manier waarop jij' ist echt? ' kon zeggen, je welgemeende knuffels, je 

verwarde' zijde gij nu nog wakker? ' op larps...  

Bij elke unicorn zal ik aan je denken, want de kern van mijn unicorn love ligt bij jou. En lieverd, ik ga 't 

mezelf vooral nog ne keer wensen. 

 



 
 

Herinneringsboek Erik 

Freya Prdns 

1 juli 2019 

 

Hey lieverd, hoe laat spreken we juist af? Ik had, geloof ik, gewoon een random uur in mijn agenda 

gezet... 

Gisteren ben ik nog even dag komen zeggen. "Toe, geef me nog een laatste snurkske. Gauw, niemand 

kijkt."  

Maar er kwam geen snurkske meer hé man. Je leek rustiger dan ik je in tijden gezien had. Ergens 

deed dat goed. Misschien is het iets dat ik mezelf wijsmaak, dat je rustig bent. Dat je jouw zin 

gekregen hebt, keikop die je bent.  

Eigenlijk was je er al niet meer. De mens waarmee ik snotterde en gibberde, urenlang kon 

discussiëren. Waarvan ik wist wat hij dacht zonder dat hij het zei (je was van tijden echt gewoon 

ongelooflijk voorspelbaar ook). De mens waarop ik zo ontzettend kwaad kon zijn, met mijn handen in 

mijn haar omdat je tegen beter weten in niet deed wat het beste voor jou was.  

Je was geen held lieverd. Maar niemand denkt terug aan de belangrijke momenten in z'n leven in 

termen van helden. Je denkt terug aan hoe je leert uit fouten die anderen je vergaven, fouten die 

anderen maakten en jij leerde vergeven. Je denkt terug aan mensen. En jij was zo eentje. Jij was, voor 

mij, deel van dat handjevol mensen dat mijn leven beter gemaakt heeft. Gewoon door te bestaan.  

Ach m'n kloontje, de yin voor m'n yang, ik denk dat je jou een kriek zou lachen mocht je zien hoe 

emotioneel je mij nu krijgt. Dan toch niet allemaal geprogrammeerd gedrag in dit kopje. You and 

your emotionstuff rubbed off on me.  

En je zou trots zijn, denk ik. We gingen met een stukje van jouw tribe naar Linus kijken. Ergens tegen 

het einde speelde hij "in the end, in the end, in the end, in the end, it'll all be fine...". Het resoneerde 

door ons groepje. Alsof dat exact was wat we nodig hadden om te weten dat het allemaal wel goed 

komt. Misschien niet vandaag en misschien zelfs niet morgen. Maar er komt een dag lieverd, dat ik 

aan jou denk zonder tranen in mijn ogen. Zonder me af te vragen of ik te boos was, te weinig geduld 

had, iets had kunnen doen. Maar misschien gewoon nog niet vandaag. 
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Herinneringsboek Erik 

Raf Verstrepen 

6 juli 2019 

 

een pakkend afscheid, maar knappe teksten en gepaste muziek.....sterkte nog voor Sofie, Elise , de 

familie en (vele ) vrienden....ik hou een plekje voor Erik in m'n hart.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roxane Lenders 

6 juli 2019 

 

Ik ben op vakantie maar ik gedachten en in mijn hart was ik er vandaag bij!  

Liefste gekke Erik hopelijk vind je de rust waar je naar snakte.  

Ooit zien we elkaar terug.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Herinneringsboek Erik 

Charlene Nslny 

6 juli 2019 

 

Erik  

Bulderend lachende jij! 

Deze week heb je mij teruggebracht naar memory lane...  

Ugc, cross, sloefke, boogaloo, aalmoezenier,... 

Poker, pietjesbak, chapeau, buzz, carcasonne,... 

Collega, topbaas, vriend! 

Ja, een aantal zomers geleden hebben we je zelfs tot la douce france gekregen! Onder lichte dwang, 

en als je playstation mee mocht! 

Vandaag, zoveel jaar later, zit ik terug in La France, met jou in gedachten!  

Content, om wat was 

Bedroefd om wat niet verder gezet kan worden. 

De "we moeten er nog eens ene pakken" die we elkaar beloofd hebben enkele weken geleden, zal er 

niet meer van komen. En dat vind ik verdomd spijtig!  

Erik 

Bulderend lachende jij! 

Het gaat je goed daar waar je bent.  

Merci voor alles!               

-sjarel-      
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Herinneringsboek Erik 

Kris Vielfont 

6 juli 2019 

 

Ik ben er niet uit. Ik kan met mijn verstand er niet rond maar ik zal me moeten neerleggen bij het 

besluit van mijn vriend. 

Net als hem ben ik koppig. Hoewel het er op dit moment niet meer toe doet. Voor hém. 

Voor hém en dat hij het geweten zal : 

Lach ik naar mijn kinderen, 

Zie ik mijn ouders en geef hen een knuffel, 

Probeer ik het contact met mijn vrienden warm te houden, 

Probeer ik minder een probleemmens te zijn, 

Én ... een goede vriend van mijn vrouw te zijn. 

Ik mis je. 

Ik zal je missen 

Maar wees zeker dat je vermeld wordt in de stoere verhalen van mij aan mijn kinders. 

En zelfs dan vind ik dat ik je te kort doe, maat. 

Ik mis je. 

 

 

 

 

 

 

 

Nik Coppens 

6 juli 2019 

 

Slaap zacht grote dromer. Rust en weet dat je voortleeft in heel veel mooie dingen. 

  



 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Michael Moyson 

6 juli 2019 

 

Het was een mooi afscheid. Het vergde hen, die ons deelgenoot van herinneringen en gemis 

maakten, veel moed om dit aan de vele aanwezigen te brengen. Het waren stuk voor stuk warme 

getuigenissen, vanuit een brede waaier aan emoties, en vergezeld van zo veel prachtige, ontroerende 

beelden, waarin ook een vleugje humor een plek kreeg. Met muziek, die tot onder de vezels van je 

huid kroop en binnenin neerdwarrelde, ging wegen als een stapel in lood gegoten vlinders. Het wordt 

moeilijk voor hen, die enkel de herinnering rest aan Eriks gulle bulderlach of zijn oprechte, warme 

knuffel, aan een levensbeschouwelijk gesprek met hem, aan onvergetelijke momenten met nonkel 

Erik, aan een geweldige broer, een fijne zoon en een leuke, lieve, betrokken papa. Ik wens hen troost, 

veel vriendschap en liefde, om de bittere pil te verzachten, en elkaar aan te halen, steun te vinden, 

weer op pad te gaan. Ik wens Erik het allesverheerlijkend de licht toe, waarin hij rust en vrede mag 

vinden.                 

 

  



 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Gudrun Rombaut 

6 juli 2019 

Weet je, Erik... Je hebt verdomd veel fijne vrienden. Ik was er niet bij bij je afscheid zelf, maar ik heb 

erover gehoord, ik heb sommige teksten gelezen, en het was misschien ook maar best dat ik er niet 

bij was, lieverd. 

Ik was er wel toen we met een grote groep jou herdachten bij een glas, en ik vond het vooral fijn dat 

ik toen niet eens sterk hoefde te zijn. Dat ik daar gerust even mocht breken zonder dat iemand daar 

van opkeek. En dat er meer dan één schouder was die mijn tranen opving. 

Ik denk niet dat je ooit beseft hebt wat je teweeg zou brengen. 

Erik, jij lieve godverdomse klootzak. Ik mis je nu al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iain Sewell 

6 juli 2019 

 

Good Night my friend .. I lift my glass - a Parting Glass 

 

 

 

  



 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Mickaël Van Nieuwenhove 

7 juli 2019 

When the cold of winter comes  

Starless night will cover day  

In the veiling of the sun  

We will walk in bitter rain 

But in dreams  

I can hear your name  

And in dreams  

We will meet again 

When the seas and mountains fall  

And we come, to end of days  

In the dark I hear a call  

Calling me there,  

I will go there  

And back again 

 

 

 

 

 

 

 

Dennis Nijsmans 

7 juli 2019 

 

Erik. 

Ik koester al mijn herinneringen aan jou met zoveel passie,  

dat ik ze niet wil delen.  

Het zijn de mijne en ik wil ze nooit meer kwijt.  

Bedankt dat ik van jou mocht houden vriend. 

 

  



 
 

Herinneringsboek Erik 

Marianne Bertels 

7 juli 2019 

 

Bedankt voor de mooie woorden over Erik, over het leven, over de liefde... bedankt Anne, Walter, 

Kris, Johan, Sofie, Elise, Koen, Tom, Jorik, Matthias, Saskia, Glenn, Charlotte, Peter, Els, Nathalie en 

alle anderen. Het zal hem wel deugd gedaan hebben om al die liefde te voelen, waar hij ook is      

 

 

 

 

 

 

 

Emily Roels 

7 juli 2019 

 

Ik kon er helaas gisteren niet bij zijn. Maar in mijn hart en gedachten ben ik bij jou. 
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Herinneringsboek Erik 

 

 

Lin Tulfer 

5 juli 2019 

 

Erik, 

Je hebt altijd van films gehouden. Van het cinematografische, van het theatrale, van de afgelijnde - zij 

het soms bizarre - verhaallijnen. 

Je was net zoals wij allemaal de regisseur van je eigen verhaal en ook dat zag je met plezier groeien 

met spannende plotwendingen en grootste effecten. 

Zoaleg... Bangelek... 

Hoewel Antwerpen, en vooral dan de enkele vierkante kilometers rond je ouderlijk huis je eigen 

haven bleef, waar je maar met moeite was buiten te krijgen, kon je jezelf helemaal verliezen op een 

LARP. Dat was movie making op zijn best. Hoe groaf isda?! 

Ik ken je al lang, al heel lang, en enkele jaren geleden pikten wij samen de draad van onze 

vriendschap weer op. En wij - emotionele dramaqueens - konden het soms prima vinden naast onze 

eerder praktische en dogmatische partners. En terwijl zij zuchtten en steunden en kreunden over 

onze uitspattingen en projectjes, zuchtten en steunden en kreunden wij over hun realistische 

wereldbeeld. 

We werden vrienden, kompanen en we hadden zelfs een pact gesmeed. No lies, not even the white 

ones... We konden onze bah's, beuh's en aaaargh's altijd bij elkaar kwijt. 

Jouw film had soms prachtige hoogtepunten en fenomenale shots. Mensen kwamen met plezier 

meespelen in jouw cabaret vol humor, ambiance, pintjes en kampvuurkes (geblazen, niet gewapperd 

wel te verstaan). Je bulderende lach en groot lawaai als sfeermaker zorgden daar wel voor. 

Maar wat had je het moeilijk als mensen dicht bij jou besloten dat ze even alleen in hun eigen film 

wilden spelen en niet in die van jou. Je bulderlach maakte dan plaats voor afhangende schouders en 

gejammer. De wereld begreep je niet. Geen inspanning ter wereld kon jou dat laten begrijpen. Je 

stelde vragen dan en luisterde naar de antwoorden, maar kon ze niet plaatsen. Niet akkoord... 

Erik, je deed alles juist, schatteke. De wereld zit gewoon zo in elkaar. Dat vertelde ik je die zondag 

nog... Ik speelde heel graag mee in jouw thrillers en science-fictions en comedy's en zelfs drama's... 

net als iedereen die je kent. Maar soms willen we gewoon onze eigen film verder maken. 

Ik heb het gevoel dat je mij (en misschien heel veel anderen rond mij) dat recht hebt ontnomen door 

jouw film op deze manier te eindigen. Ik ben kwaad op je, ik kan er niks aan doen. Ik had liever gehad 

dat je ook gewoon nog eens kwam figureren in mijn film...  

Morgen ben ik er niet, ik hang nog ergens in de Schotse Highlands dan. Prachtige scenery hier, je zou 

het moeten zien... maar ik denk wel aan je. 

Ik hoop dat ik ergens in jouw aftiteling sta, jij staat alvast ergens hoog op de mijne later. 

X 

 



 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Martijn Kruining 

6 juli 2019 

 

Met een zwaar hart stapte ik daarnet de auto in... ondertussen zijn we uren verder en ben ik halfweg 

naar Slovenië in een hotel in Neurenberg. Het was mooi maar het weegt zwaar op me. Helaas niet in 

de cauldron om verder samen te praten over jou, ik moest gaan... de vakantie wacht. misschien maar 

goed ook... meerdere malen tijdens de dienst brak ik en moest ik mezelf weer even lijmen.  

Het verdriet slijt zeggen ze... maar vergeten zal ik je nooit.  

Bedankt aan zij die de moed hadden te spreken. Het waren mooie woorden. 

 

 

 

 

 

 

Els Severyns heeft een bericht gedeeld. 

6 juli 2019 

Dit deed me erg aan Erik denken... 

 

 

 

https://www.facebook.com/empathsoldsoulsintroverts/photos/a.715820155246262/1302977323197206/?type=3&eid=ARAxVzBuxBwGlQ52IkuH7Gr1Hjtz6vqYgHw3SihrhpR0RrXXvwKPxOj9w1qg_WTHjWH9h6g9FPslG3D4&ifg=1


 
 

Herinneringsboek Erik 

Joeri Rotthier 

6 juli 2019 

 

“You can shed tears that he is gone.  

Or you can smile because he has lived.” 

I'll see you some other time and place Erik. 

 

 

 

 

 

 

 

Roxane Lenders 

7 juli 2019 

 

It hurts...     

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219126522494818&set=gm.566248743905999&type=3&eid=ARBU_3KvEhtv66KdEZ-Y9XrItK7EkB8tfJWf8MH8wPi2PIXazcb1KkxgdNTDgS5KxKY3SPY-0axxlEEL&ifg=1


 
 

Herinneringsboek Erik 

Martijn Kruining 

12 juli 2019 

 

En plots zie ik deze post van Erik voorbij komen, zonder dat ik op iets van zijn pages zit... he loved you 

guys... je leest de dank en trots in zijn schrijven....  

07-11-2017: 

Zo. De stock is opgeruimd en Haven III: Slachtnacht zit er nu ook voor mij écht op. 

De voorbereidingen voor dit evenement waren een persoonlijke veldslag voor mij. Mijn eigen 

spreekwoordelijke Slachtnacht zeg maar. Ik ben diep gegaan. Heel diep. Te diep eigenlijk. En ik kan 

oprecht zeggen dat dit weekend er niet was gekomen, ware het niet voor mijn fantastisch team. You 

guys really stepped up and pulled me through this one. Mijn eeuwige liefde en dankbaarheid zijn de 

uwe! (En nee, ik ben niet aan het wenen terwijl ik dit schrijf... echt niet! Bastards!       ) 

Ik wil hier dan ook hier een aantal mensen bedanken (met de enorme angst dat ik alweer sommigen 

ga vergeten): 

Het core team dat het hele jaar (letterlijk!) blijft doorwerken aan Haven: 

Jorik: Mijn steunpilaar. Wanneer ik het zelf even niet meer weet of ergens twijfels bij heb, vindt mijn 

blik automatisch zijn weg naar jou en weet ik al snel weer hoe het verder moet. Ik hoop dat je beseft 

hoe veel dat voor mij betekent. Wat je bovendien weer uit je toverhoed hebt gehaald qua kostuums, 

props en inkleding ging alweer voorbij mijn stoutste verwachtingen. 

Jorrit: Stille waters hebben maffe ideeën en een uitwerking die telkens weer werkt. Jouw 

"schrijfkindjes" hebben deze Slachtnacht de saus gegeven die alles nog meer tot leven wekte. 

Alexandru: Telkens ik weer een nieuw idee naar je toe schoof of een stukje delegeerde, reageerde je 

vaak met de woorden "it's my job". Guess what: it's not. Je inzet is waardevol, onmisbaar en 

inspirerend. En de energie en glimlach waarmee je je telkens weer smijt is een genot om te zien en 

een energieboost op zich. 

Nicolas: Dr. Deadline! Voor mijn part heb je je je strepen op dit evenement méér dan verdiend en ik 

ben dolgelukkig dat je in ons schrijversteam zit. En met de trip door de Woestenij heb je bovendien 

getoond dat we, als spelleider, nog heel veel coole dingen van je mogen verwachten. 

Koen: Je hebt deze Haven voor een groot stuk aan je voorbij moeten laten gaan en ik weet dat je 

daarvan hebt afgezien. Maar weet dat je stoel aan de tafel in Haven HQ steeds voor je gereserveerd 

is. Dat je alsnog op Haven III bent verschenen was een meer dan fijne verrassing en ik ben blij dat je 

toch nog even hebt mee kunnen genieten. 

Sofie: Hoewel je er niet meer bij was, hebben je ideeën een grote impact gehad op het verhaal en de 

beleving van Haven III. Je gastvrijheid, hapjes ( ;-)) en rol als gastvrouw extra-ordinaire worden 

gemist in het nieuwe Haven HQ. 

Bart: Je bent er enkele weken voor dit evenement ingesmeten en "hit the floor running". Als ik zie 

wat je allemaal uit je vingers hebt laten vloeien voor de Ti'Aturi lore en de ingame krant, kijk ik nu al 

enorm uit naar wat je allemaal kan verwezenlijken met een volwaardige voorbereiding voor een 

evenement. 



 
 

Herinneringsboek Erik 

Tom: Je bent mijn nuchtere kijk op dit hele gebeuren. Een waardevol klankbord die me door deze 

laatste weken heeft gesleurd. Met raad én daad. En een glansrol deze keer. 

De extended crew: 

Junior, Bart, Yamuna en Christoff: Onze logistiek crew, die er telkens weer voor zorgt dat wij op onze 

vingertoppen bediend worden. En bovendien ook nog eens heel onze zooi terug zeulen naar de stock 

op zondagavond. En met de glimlach... Hoe graaf is dat! 

Patricia, Sam, Anouk en Rita Van: Super lekker eten, altijd op tijd, altijd voldoende, binnen het budget 

en bovendien ook nog eens allemaal superfijne mensen die altijd klaar staan en waarvan ik niet 

genoeg kan zeggen dat jullie fantastisch zijn. 

Wim Peeters: Schandelijk vergeten in mijn eindspeech. Je bent een stille, maar onmisbare rots in 

onze branding. 

Harry en Rani: Enorm bedankt voor de hulp in ons economisch spelkot. Het feit dat ik me daar op 

geen enkel moment zorgen over mest maken is een zegen. 

Kristel en Lise: wow. Hoe mooi was jullie grime?!? Een ware meerwaarde aan dit event! 

Danny de Vos: Regelt reeds sinds Haven I een belangrijk aspect van ons evenment: den drank. 

Thanks, buddy! 

Hanne: voor het bouwen van ons altaar en de extra hulp in het economaat. 

Saskia: Voor het nemen van de foto's op dit evenement. Ik kijk uit naar et resultaat 

Onze figuranten: Het blijft een genot om onze hersenspinsels zo fantastisch tot leven te zien komen 

wanner we ze overhandigen aan jullie! 

Ik was uitgeput nog voor ik de eerste time-in mocht uitroepen en had een "we zien wel" gevoel. Wat 

volgde was episch, dankzij jullie allemaal. Merci! Merci! Merci! Deze vergeet ik nooit meer. 

Mijn persoonlijke hoogtepunten volgen nog. 

Haven Meester (knock) out! 

 

 

  



 
 

Herinneringsboek Erik 

Els Severyns is bij The Geeky Cauldron. 

14 juli 2019  

 

Quote Erik een paar weken geleden:  

"Ah ja, ik was helemaal vergeten dat we daar een vogel in gezet hadden (denk Erik's accent erbij)" 

 

 

Inge Peeters: Ik herinner mij die zatte mens die binnenkwam in de Cauldron, nog voor de opening. 

Erik die wist dat jij nog niet helemaal comfy was met zatte mensen. De mens wauwelde iets over een 

bos, waarop Erik zijn typische grote ogen trok, zei dat hij wist wat die mens bedoelde, hem mee naar 

buiten nam en 20 meter mee wandelde tegen de richting van het verkeer in. Daar wees hij "Dat bos 

is ginder, gewoon blijven wandelen." En dan naar mij: "ja, dat moet hij nog leren ze, den Alex. " 

Alexandru Hul  Jaaaa ik weet da nog!          hij heeft me toen echt uit de nood geholpen ^^- 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213907412031923&set=gm.570062900191250&type=3&eid=ARD_kOmRHFcAqrMk5KYSCuVXBJ9zJdWGDSIdSafEeecIduQ-euW0VYkKmOBxK_xY8675IL-LfcJXkmIb&ifg=1
https://www.facebook.com/groups/558563964674477/badge_member_list/?badge_type=FOUNDING_MEMBER


 
 

Herinneringsboek Erik 

Alexandru Hul 

13 juli 2019 

 

Elke keer dat ik een bierglas afwas hoor ik uw stem... "poepeke ni vergeten!"  

Ik was de glazen exact zoals je mij geleerd hebt. Ik wou dak nog meer dingen van je kon leren. 

Goddammit Erik...      tis moeilijk zonder u 

Edit: funny story! We waren volop bezig met de opbouw toen de toog geïnstalleerd werd. Toen 

hebben we ook dat filmpje gemaakt van "de eerste pint - alriiiight". En toen beseften we ineens dat 

ik op het punt stond een café te openen, maar dat ik nooit geleerd heb hoe ge deftig een pint tapt, of 

glazen afwast. En Erik kon dat ni aanzien, dus die heeft mij de eerste dagen na openen gevolgd als 

een aasgier en over mn schouders meegekeken en ik hoorde elke tien minuten "Alex, poepeke ni 

vergeten!", "Alex, uwen acid staat te loag!"  

Nu kan ik het wel  

Nik Coppens  Stiekem zit hij in veel dingen die ons nauw aan het hart ligt. Dat maakt het 

bittersweet.      

 

  

https://www.facebook.com/groups/558563964674477/badge_member_list/?badge_type=FOUNDING_MEMBER


 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Michael Moyson 

28 juni 2019 

 

Er zijn verschillende fijne momenten, Erik, die ik me met jou herinner, in een lawaaierig, broeierig 

café, dansend en lachend op een goeie fuif, bij vrienden thuis om gewoon gezellig samen te zitten en 

elkaar met gezelschapsspelletjes uit te dagen of te mekaar te jennen. Ik koester je bulderlach en je 

hartelijkheid, je overtuigingskracht, je sympathieke, soms kwetsbare blik, je hoge knuffelgehalte, als 

een geweldige teddybeer, je minzaamheid, je streven naar rechtvaardigheid en verzoening. En ik 

dacht de voorbije dagen vaak terug aan die kleine welp, Erik, waarvan ik leider was. Toen al blonk je 

van enthoesiasme, engagement, spelplezier, inzet en deugnieterij. Een grenzeloze fantasie, zachte, 

bruine ogen, doordrongen van een echte, oprechte scoutsmentaliteit en een bescheiden zangtalent. 

Ik wens je een geweldige rustplek toe, Erik, ergens voorbij melkwegen en sluiers van sterren, waar je 

vertrouwen hervindt in de liefde-in-al-haar-vormen, jouw prachtige energie versmelt met een 

allesverheerlijkend licht. Je zal er welkom geheten worden en je omarmd voelen. Tot weerziens, 

makker!                 

 

   

 

   

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2304921592955937&set=pcb.560725347791672&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARANWBINxQVNtpiUDf70zK1HS7gU8HXbasAd1Dl1n2YLIQjsdDYLqPqeWRLZuhRdfcmW7MiRDKStkCbU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2304921642955932&set=pcb.560725347791672&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCotmnqa4BXcvJzDtN2l9DyH1GcaYN2mXZ6Cvn1tIjXCtGi7Cm4kGDM3CIqPSn14C6tDjiG9CGIASDX
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2304921706289259&set=pcb.560725347791672&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDuL215x5mtUfXke5bZ7rlrXRtrR29Z3xG5ESQiy6QmNVkhZ3GR3pBWPPMs2amSKi_ujFOwVxaSO3Bm
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2304921769622586&set=pcb.560725347791672&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDwnavJVk_RPxfgD44Qksd523KanzQ1iN157IPpegp8n-Dp5mTlmOyPiX9YojOnwHtrgTvxBuky6Yin


 
 

Herinneringsboek Erik 

 

 

  



 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Charlotte D'Aes 

17 juli 2019 

 

Net deze foto teruggevonden. Disneyland 2016 dag 3 (hence de vermoeide gezichten)  

Een trip die ik ga blijven koesteren     ✨ 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2393399417405843&set=gm.571821863348687&type=3&eid=ARDJTkJWbrpITLNKxvwNX_aMFPIVVOX8BHoLoOOktNvfF3Kab4oTnKJDRAWXc7SjJs3BQ3XoX6f3tLeQ&ifg=1


 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Veerle Adriaensen 

17 juli 2019 

 

Ik herinner me dat Erik duidelijk in beeld komt in de kortfilm ‘De Spelende Mens’...  

 

 

Studium Generale presenteert een korte documentaire en lezing ter gelegenheid van de tachtigste 

verjaardag van HOMO LUDENS, het beroemde boek van de Nederlandse historicus Johan Huizinga, 

waarin hij betoogt dat de mens eerst en vooral een spelend wezen is. 

 

 

  

https://lumiere.nl/events/the-playing-human?fbclid=IwAR3VbBOkHyI9D7WdOhP9Hp-kkR_iDNj2Iso4WWbzDckVpRDA-DfCW0GPTqM


 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Harry Saenen 

19 juli 2019 

 

En toen ontmoetten we elkaar nog eens. Zomaar, onverwacht, in het midden van de nacht. Op een 

plaats ergens tussen fictie en realiteit.  

We bevonden ons in één van je natuurlijke habitats: een spelkot.  

Ik had me met veel goesting voorbereid op dat "graaf rolleke" dat je voor mij nog in petto had, en dat 

we op Haven IV al kort hadden besproken.  

Maar zoals elke vrijdagavond op een Larp is het een drukte van jewelste en het duurt even voor je 

tijd hebt voor de briefing. Uiteindelijk verwijderen we ons al wandelend van het spelkot om even tijd 

te nemen voor het bespreken van mijn rol. Hoe we hem bij de spelers zullen introduceren. Het feit 

dat je tezelfdertijd ook speler bent op deze life lijkt me zo vanzelfsprekend dat ik er zelfs geen vragen 

bij heb. 

We bespreken de verschillende plotlijnen, maar als anciens beseffen we dat het ook wel kan 

mislopen en je zegt me "Ge gaat wel zien als het misloopt wanneer er verschillende koeien in uw 

gezichtsveld beginnen opduiken". 

De onuitgesproken vraag "Ge gaat toch geen figuranten per 2 in een koeiepak stoppen?" wordt al 

beantwoord door de grijns op je gezicht en de twinkeling in je ogen.... 

Het was goed om nog even samen te praten, tot de volgende Havenmeester. 

 

 

 

 

 

Lorre Moens 

21 juli 2019 

 

Dacht te kunnen ontsnappen naar chairmanvrij Tanak.  

Zat daar toch een Lacrima-bard (what's in a name) aan het vuur, bracht hij toch wel The Parting Glass 

zeker. 

Zat er toch wel stof in mijn oog zeker. 

 

 

  



 
 

Herinneringsboek Erik 

Koen Vekemans 

26 juli 2019 

Morgen is het 1 maand minus Erik. Morgen gaan een bende zotte dozen en één serieuze mens (yeah, 

that means you Gerard) proberen om niet om de haverklap aan de Kleine te denken. Al hoop ik 

stiekem dat we samen ook eens goed kunnen doorbleiten. Ik ga waarschijnlijk plenzen als een 

stortbui, maar ook plengen. 

 

 

 

 

 

 

 

Heidi Backs  Deze altijd al een mooike van ons gevonden xxxx 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/groups/558563964674477/badge_member_list/?badge_type=FOUNDING_MEMBER
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2448068575213408&set=p.2448068575213408&type=3


 
 

Herinneringsboek Erik 

Stef Pauwels 

25 augustus 2019 

 

Nog wat foto's tegengekomen, lunchpauze op het werk. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157480806746092&set=pcb.594005781130295&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDAPBYpTYQ1ShOaKcrbsuDW3c7c1fTnNXZ0BXEaLiketK_Q6AsyswgBjJANP7IbM02ylF-TWPCvNPlu
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157480806776092&set=pcb.594005781130295&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDTkLtu8nixYUQusX4LrGHFdoP-xt54c58GPFfNAe5aCcT52oYQ72s-gO3tAB-4ZSHb92tIvqLpwOkj


 
 

Herinneringsboek Erik 

Vanessa Vriends 

6 juli 2019 

 

Dag Erik, ik werd net wakker en realiseerde plots dat ik over je gedroomd had. Hoe gek is dat, dat je 

deze nacht mee een deel was van mijn droom. Erik, we hadden elkaar sinds UGC niet meer zo vaak 

gezien. Eens op een terrasje, als de zon het toeliet van te schijnen. En dan was het ook elke keer 

opnieuw heel vertrouwd. Heb met jou wel hele leuke herinneringen: toen we samen de popcorn 

inlaadden, samen vol verwachting de nieuwe trailers aan het bekijken waren, dat je mij films die ik 

niet begreep, deed begrijpen. Dat we samen konden lachen, nee bulderlachen. Want zo een lach had 

jij, een zalige lach waar ik instant mee van moest lachen. En vannacht werd ik weer aan die geweldige 

lach herinnerd. Ik werd net wakker en realiseerde me plots dat ik je gezien had. Dit moest ik even 

delen. Bedankt om effe dag te komen zeggen en te komen bulderlachen. Dag, Erik. 

 

 

 

 

  



 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Els Severyns 

28 augustus 2019 

 

Hey Erik, 

Ik had een super fijn gesprek vandaag - maandag begin ik te werken in de job voor mij. Zo blij als ik 

voor jou was, toen je die laatste job had gevonden - zo blij zou jij nu geweest zijn voor mij. 

Merci, want ook jij zou voor mij geduimd hebben. 

Deze foto vond ik nog van vorig jaar op het lentefeest van ons Nina. Bedachtzaam, zoals meestal, een 

typische Erik-blik.  

Photo credit: Bart/Birgit. 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214206831277217&set=gm.595939814270225&type=3&eid=ARAH0Mzgp6AWTwQ5DOFhAWEnf7JddkpeIJm10FzLs7Owq6nMZ3OIUF3z0S2BgxLhu3nbgRLGXLUFQ8jF&ifg=1


 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Anne Poppe 

1 september 2019 

Binnenkort een jaar geleden.... 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216608059406223&set=gm.598088574055349&type=3&eid=ARAdghpM1yUtLaN1Cd01Dh-gJnX2Js6hbIy99-uETVt13i-aeTnzWb42JmCgk08eQ4Pr2ljrhK4fyb-w&ifg=1


 
 

Herinneringsboek Erik 

Jelle de Petter 

12 september 2019 

 

Broeder ik betrapte je gisteren op een leugen, zag in mijn late messenger ons gesprek, ready to siege 

with you chairman, you and me both was your response, ik zat op de kantelen van mijn fort aan het 

kijken naar de sterren en je was er bij. I'll Never forget the battle moment we had. Uit het oog maar 

nooit uit ons hart ook al heb ik het mijne in de zee geworpen. Vergeef me deze opmerking, hier op 

een onbewoond eiland is het soms moeilijk delen. 

 

 

  



 
 

Herinneringsboek Erik 

Koen Vekemans 

18 september 2019 

 

 

 

 

 

Koen Vekemans 

9 oktober 2019 

 

Ey moateke, ‘t is mor oem te zegge da’k verhuisd zen. Gefde gij een belleke agafkomt? 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157497547883879&set=gm.608874902976716&type=3&eid=ARBaKNB6iBPEOUZPgjIY20KP6kIgi5tHRPsk7WWUsHAP2VvENclyrewBKW6X5NzPe58lI4LkTOIsbT9q&ifg=1


 
 

Herinneringsboek Erik 

Alexandru Hul 

9 oktober 2019 

 

Hey Erik!  

Ik heb me voor het eerst in 2 jaar nog eens ingeschreven voor een LARP. In de veronderstelling dat ik 

op de lijst sta, kijk ik er zo. hard. naar uit; ook om iedereen nog eens in personage terug te zien.  

Om dan die pijnlijke steek te voelen bij het besef dat jij er niet zal zijn.  

Da's vreemd... heel vreemd...  

It's a bittersweet feeling. En tegelijk zo raar dat ik precies "vergeet" dat je er niet meer bent. Alsof 

het concept "larp" in mijn hoofd onlosmakelijk verstrengeld is met "Erik is daar".  

Ik mis u, gij stoeme stoemerik 

 

 

 

 

 

Annelies Van Duppen 

9 oktober 2019 

 

Daar was je weer. In een droom waarin we beiden door onweer noodgedwongen binnen moesten 

wachten. Een droom die eigenlijk nergens over ging. Enkel een casual babbel over de volgende 

Haven. Dat komt wel goed lieve vriend, opvolging is verzekerd. 

Wakker worden doet vreemd. Maar vandaag ben ik niet verdrietig, vandaag ben ik dankbaar. 

Dankbaar dat mijn brein een manier heeft gevonden om jou nooit ofte nooit te vergeten. Dankbaar 

dat ik jouw 'ist echt?' en jouw bulderlach nog eens mocht horen. 

 

Martijn Kruining  Het is alsof hij een rondje maakt... ik schrok ook wakker eergisteren... met een 

gapend gat aan gemis. 

 

Jorik De Braekeleer  Hier was hij er ook vannacht. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/558563964674477/badge_member_list/?badge_type=FOUNDING_MEMBER
https://www.facebook.com/groups/558563964674477/badge_member_list/?badge_type=FOUNDING_MEMBER


 
 

Herinneringsboek Erik 

Anne Poppe 

9 oktober 2019 

 

22 juni 2018 - een whatsapp berichtje van onzen Erik :  

"Mama, heb wat spulletjes in de gang gezet, normaal is het dinsdag ten laatste terug weg." Stond 

onze gang maar terug vol met LARP en andere spulletjes... 

Het 'nooit meer' went nooit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudrun Rombaut 

12 oktober 2019 

 

Hey Erik 

twee weken geleden was er ons Vossendagje. Ge weet wel, ons Havenvoorbereidmomentje, waarbij 

we onze boekhouding in orde proberen krijgen en nog alle mogelijke vragen hebben.  

Op een bepaald moment geraakten we er niet meer aan uit - zoals altijd - en nam ik mijn telefoon. 

Awel, maat, het deed raar. Ik wilde gewoonweg u bellen, zoals alle andere keren, de telefoon op tafel 

leggen, ons kiekenkot zijn vragen laten stellen, en uw peinzend 'hmmm' horen, of uw bulderlach als 

ge het weer ne keer een idiote vraag vondt.  

Weete, maat, ge zijt erin geslaagd de Vossen efkes stil te krijgen. No mean feat, ge zoudt er trots op 

geweest zijn.  

Pas op, Bart heeft dat schitterend gedaan, daar niet van, tot en met het gelach, maar het was toch 

niet hetzelfde. 

Ik mis u, Erik. Ge zijt een kalf. 

 

 

 



 
 

Herinneringsboek Erik 

Koen Vekemans 

17 oktober 2019 

 

Mijne living is compleet. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157580025763879&set=gm.628734420990764&type=3&eid=ARC1o0PdY02QiWX0kMgTwP_qwFEZAD28715Hqba5RuA-gX-EoHlNRH3brv7KLx0fmo5zLG5Zc9JZcnvj&ifg=1


 
 

Herinneringsboek Erik 

Tom Raes 

21 oktober 2019 

 

Hey Erik 

Over enkele dagen is het weer zover: Haven... 

Ik draai al mee sinds Haven 2 (keukenploeg, NPC, speler, ...) ik mocht jouw/jullie kindje al vanuit 

verschillende rollen ervaren. Maar er was altijd 1 zekerheid: Erik. Jouw bulderlach, jouw 

nonchalance. Het was altijd die extra saus die Haven zo doorspekte van "het genieten".  

En nu is het weer zover. Ik zie er tegelijk naar uit, en ergens aarzel ik toch... Want het wordt een 

vreemde om te beseffen dat ik je niet ff kan opzoeken om ne goeiendag te zeggen of u vast te 

pakken. En toch... Toch voel ik dat het een goede editie zal zijn. Dat je van ergens er mee over toeziet 

dat het Zoalig wordt (stiekem hoop ik dat iemand onbewust 1 van mijn vragen beantwoord met "goe 

idee, gon we ni doen").  

Erik, ik zie er naar uit. Ik weet niet wat het weekend met me gaat doen. Maar ik zie er verdomme 

naar uit. De laatste tijd heb ik het handboek veel vastgehad en het spelersboek begint met de tekst: 

Haven is een ontdekkingsavontuur… een verhaal vol mysterie en magie... een overlevingsstrijd en 

een machtsstrijd... Het is een fantastische wereld waarin ieder zijn plaats zal moeten vinden… of 

veroveren. Dat is het voor mij: een fantastische wereld met de nodige what-the-fucks en oh shits (het 

teken dat ik er echt in zit).  

Ik heb er enorm veel vertrouwen in dat je mede-spelleiders, de waanzinnige figuranten en die bende 

zotten die wij spelers zijn er alles aan zullen doen om zeker deze editie er eentje te laten zijn voor de 

Havenanalen... Het wordt ne Zoalige, met hoofdletter Z! 

Erik, tot de volgende eh! 

 

 

  



 
 

Herinneringsboek Erik 

 

Joris Bertens 

25 oktober 2019 

 

Dit nummer spreekt voor zich. 

 

'Your Ghost' was Kristin Hersh's debut solo single, taken from 'Hips and Makers' her 1994 solo album. 

Michael Stipe also features. Purchase the album from 4A... 

 

 

youtube.com 

Kristin Hersh - Your Ghost (Official Video) 

'Your Ghost' was Kristin Hersh's debut solo single, taken from 'Hips and… 

 

 

Koen Vekemans: Geloof het, of zoals u wil, geloof het niet, maar Erik en ik hebben dat op het 

moment dat het uitkwam, samen gespeeld en gekweeld omdat ik zo blij was dat er eindelijk een 

nummer van en met Michael Stipe (frontman R.E.M) en Dingo’s quasi afgod (naast Robert Smith van 

The Cure al was dat door diens obesitas al danig gewijzigd) dat we samen (buiten alles van Pixies en 

alles van Pink Floyd) goed vonden. Pink Floyd is gewoon te fucking moeilijk om na te spelen en voor 

de Pixies hebt ge wel wat pedaaltjes nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ZfW4-nP2G1Q?fbclid=IwAR0JwHcoWQh8o156OUu6YNm_27M5uob8OMA8MmZbOrNs1IZY-G5b83Q6qlY


 
 

Herinneringsboek Erik 

Pieter Jan Hermans 

25 oktober 2019 

 

Eigenlijk waren Erik en ik niet echt close, ik ga niets anders beweren. Maar hij was wel de jongste van 

die geweldige familie d’Aes en dat is genoeg.  

Vandaag, ergens rond de middag en op terugweg naar huis na een paar daagjes weg keek ik uit over 

de wolken hier op de foto met toevallig het prachtige Cluster One van Pink Floyd doorheen de 

headphones op mijn oren. En dat catapulteerde me helemaal terug naar de mooie afscheidsviering 

voor Erik. Met alle emoties erbij. En dat ging niet alleen om Erik. Ik heb verdomme al teveel leven of 

levenszin zien wegglippen bij mensen die beter verdienden. En al teveel ‘had ik maar’ gedacht en 

gehoord. Vrolijk werd ik vanmiddag dus niet, maar toch, op één of andere verwrongen manier ook 

een beetje dankbaar voor zo’n moment waarop ik weer besef wat échte gevoelens zijn en wat écht 

belangrijke dingen zijn. Een moment waarop mijn eigen dagdagelijkse beslommeringen weer 

helemaal gerelativeerd worden. Voelen doet leven.  

Soit. Erik, Ilse, Peter, Fred en zovele anderen: jullie waren er een beetje bij vandaag. X 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221671177435025&set=gm.635807720283434&type=3&eid=ARATwMV-DIjBkvu9COtRVndRgAUgl0tL278LvTyw0yZ1S3XhH8Slpt0aOr3yFyHLtb5lKZjnm-sPIFiQ&ifg=1


 
 

Herinneringsboek Erik 

Julian de Vries 

27 oktober 2019 

 

Hey mister Erik, 

Ik heb deze keer op Haven extra goed voor je opgelet en man wat had ik je dit graag face to face 

verteld: Je mag trots op ze zijn, mister Erik, je mag trots op ze zijn. 

Even tussen ons: Een evenement voortzetten is altijd extra moeilijk omdat ze de bestaande mensen 

moet overtuigen dat ze hetzelfde kunnen leveren. Maar dat vertellen we ze niet natuurlijk. Ze doen 

zichzelf al genoeg druk aan.  

De data is duidelijk mister Erik. Ze gaan de volgende twee evenementen zeker ook acen. 

Noemenswaardig is dat verschillende figuranten de overstap naar speler lijken te gaan wagen en de 

customer retention die ik gemeten heb is uitstekend. They aced it for you. 

Someone once said: "An artist lives as long as his work is remembered." They made you some new 

memories, mister Eric, they made you memories. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freya Prdns 

27 oktober 2019 

 

Hey sus, 

Het weekend is gepasseerd... Al lijkt het alsof dat nog niet zo is. Niet tot je zegt dat het Zoaleg was.  

Wat ik niet zou geven om te horen wat jij ervan vond. 

  



 
 

Herinneringsboek Erik 

Annelies Van Duppen 

24 oktober 2019 

 

Lieve grote vriend, 

Velen vertrekken morgen naar Haven, jouw geesteskind. Ikzelf moet met zwangere buik verstek 

geven, maar ik kon 't niet laten om dit weekend toch connectie met je te zoeken. 

Versje bloemekes op je laatste rustplaats. Heb speciaal de kutaanse kleuren gekozen, denk je daar de 

symboliek wel van kan apprecieren. 

Lieveke, blijf gerust bezoekjes brengen in m'n dromen. Ik kan dat wel appreciëren. Weet dat je dit 

weekend weer even extra in iedereens hoofd en hart leeft. 

Dikke zoen 

Annelies / Amara 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157932592038900&set=gm.634896837041189&type=3&eid=ARAT8KMVbIxfTd21bnQl1jRCGc72A4Mw3Jwees0ZmkDYAObtLEa_a4U8wRzaZtul7aIr501LEQ8ZwU0s&ifg=1


 
 

Herinneringsboek Erik 

Tom Raes 

4 november 2019 

 

Hoe ik me Erik graag herinner <3 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219760295822369&set=gm.643253386205534&type=3&eid=ARAkDmMni2MmwlO1k4a_DS4erwbwP6Wfe-H5KJrDKRgmhpCSpeRlXAZ5ObakIOgRyFg7z1wrZbxD6OIu&ifg=1


 
 

Herinneringsboek Erik 

 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217156520557409&set=gm.646483885882484&type=3&eid=ARBvDOI4naCIv6m1DdthLxe-B7wIu4ClImTrQ_lqTMbTU0D84YQhgFMImrobBVk0yi-5mnhFwMMl7OJl&ifg=1


 
 

Herinneringsboek Erik 

Anne Poppe 

23 november 2019 

 

Een levensboom, zojuist geplant voor onzen Erik, door de patrouille van de Beuken (oud scouts) 

 

 



 
 

Herinneringsboek Erik 

      

  

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217279277306251&set=pcb.658245104706362&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARC-0ifU7IdYthCP7M04x5U-dXK14uM0Ev8v_3D6vhPboJgfTpUTc1x5HLG4g4_Rm7l8GWFjqdNzYt9X


 
 

Herinneringsboek Erik 

Lorre Moens kijkt naar Die Hard. 

16 december 2019 

 

Je gezicht toen ik zei dat ik 'm nog nooit gezien had...nog nooit had iemand zo snel een DVD in m'n 

handen geduwd. 

Altijd de boot afgehouden uit...desinteresse in dat type films. Ik ga je nooit kunnen zeggen wat ik er 

van vond. 

Awel Erik, ik zit halverwege, en zo slecht is'm niet.  

Schol. Enneh...yippee-ki-yea, motherfucker. 

Die Hard 

Film 

 

 

  



 
 

Herinneringsboek Erik 

Lorre Moens aan Erik D'Aes 

21 oktober 2019 

 

Lieve broer, 

Overal waar ik nu ga, ga jij met me mee. 

Ubi es Havenmeester, ibi sum Shenanigans. 

Het is bijna zover. 

We'll do you proud. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156549300491884&set=pcb.10157024647363978&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBoBpl_jJrfRe1Dj5ZGTrTxFOXSjlMLCvUOAiiaGhWsk3FVbM42fO6d6JMgxBeQ05GKd5LjBEDa1ze6
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156549300476884&set=pcb.10157024647363978&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDZMexBwEbcOWTgYM-TqWln66SrYyb-XP87e82IaOm5FEnsVQmAk4_Ha6aTPRhzRP1B2CKaQdpKuaoJ


 
 

Herinneringsboek Erik 

Anne Poppe 

29 juli 2019 

 

Zo gaat onzen Erik mee op Conquest of Mythodea 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216365801349923&set=a.3752494523208&type=3&eid=ARC2qMqks9RKjQLQ1D-I6yEzKjFVNi8T85LHbbHjYAvjrMgod2M6cTJFu2fSlHpW4FMgy00FzPvA0wJC


 
 

Herinneringsboek Erik 

Ulrike Küchler 

6 juli 2019 

 

Vereeuwigd in The Geeky Cauldron, een prachtig monument aan wie je was, waar je van hield en wat 

je kon. Vandaag heb ik alles gezegd, alles gedeeld, alles gevoeld, samen met alle mensen (zoveel 

mensen!) die van je hielden. Ik ben dankbaar. Voor de steun, voor de rauwe echtheid, voor de 

verbinding, de openheid, ...  

Vrienden, ik hou van jullie. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218748741844748&set=a.4900303980529&type=3&eid=ARD9I_22v5Blj2JU4eiMUbEsgiyIyXgesNWj1rgQnFk68wvuPG3uAhs-v4YbpKegTMc8W5aYZxpX0etE&__xts__%5B0%5D=68.ARAOhP-eJBvujto-Sg3gyhfvi24SffNSzaUXONv9yWtskzgZDCRy1COjNRbQXE7yIotjAf4GYssHxfpQNsGRgUYNZrNitxucR4gzZ82HG2PrL588Ha-nLCQmVNDFMtkr_b185lsr_e5emPaNuzJjIrCW_WjZF_nPDVIaImSDdVE9WTAHxYCutEAAqk5-OVhb34QwDeaNOkjy3Q48rw&__tn__=EEHH-R


 
 

Herinneringsboek Erik 

Freya Prdns heeft een herinnering gedeeld 

4 juli 2019 

 

Ah Floki, een stukje LARP-geschiedenis daar Erik. En volgens mij het moment waarop onze 

vriendschap begon. 

4 juli 2017 · Mechelen, Vlaams Gewest ·  

Dag 2/7 van de LARP-uitdaging. Wat anders dan Dromen van Ankoria? 

Decoratie spelen voor het verhaal van tientallen jonge helden. Bovenaan de eerste, moet 

voorjaar 2015 geweest zijn, de Wolf en de Beer. Waar ik na afloop uit medelijden Erik moest 

gaan knuffelen, omdat niemand van Floki houdt, nietwaar Gerard? Stichtende scenes daar, 

absoluut!  

Misschien wel mijn favoriete lives. Die kinderen gaan zo op in het verhaal, hoe lang ik voor 

velen nadien nog de Wolf geweest ben :)  

Seg Judith, deed jij al mee? 

 

 



 
 

Herinneringsboek Erik 

Anne Poppe 

2 juli 2019 

 

Onzen Erik op de klimaatmars in Antwerpen 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216173669746753&set=a.3752494523208&type=3&eid=ARBcHtJzrZ38T-PCfWQ0t05Ua5aTequ1hgZOJCn6xlfHRFaHUDfSGq1gX8iJNwS0Jd53x0FExymUee7S


 
 

Herinneringsboek Erik 

Charlotte D'Aes 

30 juni 2019 

    ✨ 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2357005387711913&set=a.103370833075391&type=3&eid=ARDIsJo9OUQdpP334jjDEo_uZsJnDfAOzHsph8jEgvYocJvcTEwO72CyvhKW1TpD8WsAxlVrUEtuyJQB


 
 

Herinneringsboek Erik 

Geert Vackier 

28 juni 2019 

 

Erik, 

Het heeft me even tijd gekost om dit neer te schrijven. Onze tijd gaat erg ver terug. Zelfde wijk, 

zelfde kleuterschool, zelfde lagere school, zelfde scoutsgroep... Altijd heb ik je gekend als een 

creatieve duizendpoot. En je weet hoe dat gaat, op een bepaald ogenblik gaat ieder zijn weg. Verder 

studeren, werken... Je verliest mekaar enigzins wat uit het oog, niet omdat je het wil, maar (vrije) tijd 

is wat ons allen maar schaars gegeven wordt.  

Daarom was ik ook blij je in de digitale wereld mee verder te kunnen volgen. En bleek dat je nog 

steeds die creatieve duizendpoot was, misschien nog wel veel meer dan vroeger. Beiden bleken we 

ook fervente pretpark en film fanaten. Jij was ook enthousiast over mijn muziek uitspattingen. 

Recent nog was je heel enthousiast toen je m'n recentste jaar album CD "kaartje" had gevonden. Ik 

keek uit naar je even enthousiaste feedback... 

Af en toe een poging gedaan om nog eens af te spreken. Graag had ik eens willen zien wat die 

wonderbaarlijke dingen, die je postte over Haven en zo in 't echt inhielden. Maar die tijd hé. Jammer 

blijkt nu. Boos? Nee dat ben ik natuurlijk niet. Het moet donker geweest zijn. Ontelbare gedachten 

en emoties. Je had rust nodig. Rust nu maar. En ooit, komen we mekaar wel weer tegen. 

Maar in élk geval, is vanaf nu dit album, helemaal aan jou opgedragen jeugdvriend van me. En 

telkens ik dit album opzet, zal ik nog eens éxtra aan je denken en duik ik nog eens in alle 

herinneringen. Dat zal niet altijd even makkelijk zijn, dat geef ik toe. Tot ooit ... 

Het album, geheel aan je opgedragen: https://geert-sofie.be/2018-2019/ 

(mocht iemand dit opgedragen album graag in fysieke vorm hebben, stuur me dan even een 

berichtje, dan bezorg ik je dat zo spoedig mogelijk) 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2534885776541867&set=a.273583219338812&type=3&eid=ARD93drvWBlkwTkfRDkMCqlN0J3X6kR1ne98quTyf50kcfqe1hdwFEvYIBVq8NGF1_1qWLFTzJwR3x42


 
 

Herinneringsboek Erik 

Alexandru Hul 

27 juni 2019 

 

This one's for you, Erik. I'll miss you, buddie. 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217219856223022&set=a.10206585117241194&type=3&eid=ARBA-fdOy8mq3UzcRiMXBYxgCydsbeO90BxrnhloJSC3ae2ckMu2eGaIH0YyoDTbmgEe8GVTtLX50Owk


 
 

Herinneringsboek Erik 

Martijn Kruining 

27 juni 2019 

 

Hi all, I remember a fond memory of Erik. Last August we were at Conquest in Germany where Erik 

plays the Chairman of the Company. 

He came proud as peacock to me, to tell me Vollsanger, a famous bard from the UK who roams there 

every year, would come to his camp to sing. I took the liberty to inform Iain (the Vollsanger) about 

what happened as I know he and Erik knew each other heartily. He made this beautiful farewell for 

him almost immediately. 

Enjoy, I am sure he would again be shining knowing this was made for him 

I miss you, we all miss you... 

 

Sad news in June 2019. The news that a good friend and enthusiastic LARPer and immense character 

has passed. In memorium for Erik D'Aes - the Chairman of The Company at Mythodea, the man who 

introduced Vollsanger to the Flaming Eagles. The Company Provides! The parting Glass, traditional 

Scottish song attributed to Rabbie Burns amongst others. Arranged and played by Vollsanger. June 

2019 

 

 

youtube.com 

The Chairman's Parting Glass 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/in9P1UuAn4I?fbclid=IwAR3JXF-L5eGybBQzq0IGZH_PGQui0mIT1d1RxEpMpTiDWlcyf1SYtKtLPO8


 
 

Herinneringsboek Erik 

Philippe Van Heuven, 27 juni 2019 

Sir Erik  

------- 

We've known you by so many names 

Loved plotting in our role-play games 

A brother-in-arms and so much more 

We loved your laugh and good hearts core 

Now you chose to stop breathing 

And left our LARP tribe bleeding 

How will we now go on without 

As you go up and we go south 

Sad we've filled your cup last night 

and shared your memories side by side 

We will never forget who you were 

And cherish your good spirit Sir. 

------------------------------------------------------ 

Today I've lost a dear friend who I've had the pleasure of knowing half my live. For most of that time I've known 

him from my LARP hobby but I've had the pleasure of being able to call him brother-in-law in the last years of 

his life. There is no tear big enough, no memory strong enough, no smile long enough, no love magnanimous 

enough to honor his passing aptly.  

I will miss him and will forever feel the void his passing left in me.  

I am not alone in this, many were the people that had love for this unique and beautiful person. He was an 

entrepreneur, entertainer, a safe haven and a confidant for many around him.  

And many tried to be that for him as well, for as far as he would allow us to.  

May you fare well my brother-at-arms, and may you give me the strength to let you go and support the choice 

you have made. I will see you again, beyond the light of the horizon and I will recognize your soul as it makes 

it's mark in the nights sky.  

20 years was not enough... We could of had so many more, but I will treasure what you deigned to give me and 

will hold on to the thought that you are now free and watching over us all... 

Forever in my hearth... 

RIP Erik D'Aes 

Brother in black 

Brother in Arms 

Brother-in-law 

Clanmember 

Respected Primogen 

My Sherrif 

Prince of Antwerp 

Beloved Archon 

Proud Hunter of the Red List 

Havenmeester 

Lord of Skarningar by proxy 

Chairman in perpetuum 

My Friend and many more... 

Goodbye 

In memoriam Erik D'Aes  

27/6/19 
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